
 

 

 

 

 

 

 

 

Dracht week 9 en bevalling 

12 tm 17 juli. 

Met dat de dagen vorderen worden we steeds nieuwsgieriger, 

hoe zien je pupjes eruit, hoeveel meisjes en jongetjes zijn het, 

en hoe ga je het doen als mama?? 

Op 16 juli begin je overdag wat onrustiger te worden. Het is mijn 

laatste werkdag voordat ik 2 weken vrij ben, dus onze duimen 

draaien dat ze niet deze dag nog komen. Snachts blijf ik voor 

de zekerheid beneden slapen. Fien en Jet zijn heel de dag al 

extreem waaks. Voor mij een teken dat ook hun voelen dat er 

wat aan zit te komen. 

Snachts ben je enorm onrustig. Je bent aan het graven, hijgen, 

wil naar buiten, en weer naar binnen. Staat soms als ik mijn 

ogen even dichtdoe ineens boven op me, alsof je zeggen wil, 

hallo.. hou je het allemaal in de gaten? 

Smorgens lijk je echter weer super relaxed. Je staat zelfs een 

bak eten weg te werken alsof je al dagen niet gegeten heb. 

Rond 9:00 is daar ineens de omslag. Je ziet aan je koppie en 

oogopslag dat er iets veranderd. Je begint steeds harder te 

hijgen. Voorzichtig informeer ik al bij Brenda of ze vanmorgen 

nog weg moet. Ze is de hele dag thuis. Fijn, want het vrouwtje 

hoort er toch bij te zijn. 



Om 11:00 zie ik je voorzichtig persen. Het is dus echt 

begonnen. Snel brenda bellen, en het grote wachten kon 

beginnen. 

Wat had je het pittig het eerste pupje op de wereld te zetten. 

Maar om 12:00 is daar een prachtig meisje, wat heeft ze een 

ontzettend lief rond koppie. We geven haar het Lila bandje om. 

Je neemt even wat pauze, en om 13:23 is daar je volgende 

dochter. Deze dame heeft een klein hartje op haar hoofd. We 

geven haar het rode bandje om. Om 14:36 was daar de 

volgende pup, ditmaal een prachtig tuxedo meisje. We hebben 

haar het gele bandje gegeven. Ditmaal dacht je geen pauze 

nodig te hebben, en zette je zo ontzettend dapper je 4e meisje 

op de wereld. Wederom 

een mooi klein rood 

meisje. En na al die 

dames, was daar om 15:23 

dan onze Benjamin.. een 

reu. Mooi mannetje 

lichtblauw. Wat ben je een 

prachtig kereltje. 

En dan onze Pip, de pups 

hebben het goed gehad in 

je buik. Dat kan je goed 

zien, ze zien er 

goedgevuld en tevreden 

uit. 

Wat ben je een kanjer van een mama. We zijn enorm trots op 

jou! 


